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Nieuwsbrief april 2023 

 

Mededeling 

Het bericht dat de heer Stapelbroek als adviseur en accountant van Stichting de Ster om 

gezondheidsredenen moet stoppen met zijn werkzaamheden, was een verdrietig moment.   

Meer dan 30 jaar heeft de heer Stapelbroek  zich ingezet als adviseur en accountant voor het 

oprichten, vormgeven en goed functioneren van deze Stichting, maar ook voor ons als dagelijks 

bestuur heeft hij in moeilijke momenten in het leven altijd klaargestaan om naar nieuwe 

perspectieven te kijken en is hij zeer behulpzaam geweest bij het realiseren daarvan.  

Wij danken de heer Stapelbroek voor zijn betrokkenheid en inzet. 

Rest ons te zeggen dat we altijd in vriendschap verbonden zullen blijven. Mooie herinneringen zijn 

kostbaar en geven moed om door te gaan. 

Wij wensen de heer Stapelbroek en zijn familie alle goeds. 

 

Stichting de Ster 

Het Bestuur 

 

 

 

 

Per heden heeft de heer B. van Keulen van Administratie en Belastingadviesbureau Van Keulen de 

werkzaamheden van de heer Stapelbroek overgenomen. 

De heer Van Keulen is een collega van de heer Stapelbroek. Wij zijn heel blij dat hij de 

werkzaamheden wil overnemen. 
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Pasen  

Aanstaande weekend, op 9 en 10 april 2023, vieren wij Pasen.  Pasen is het belangrijkste christelijke 

feest in het liturgische jaar, volgend op de Goede Week.  Dit Bijbelverhaal, met alle beschreven 

gebeurtenissen, die circa 2000 jaar geleden plaatsvonden, is anno 2023 nog steeds actueel.  

Pasen duurt twee dagen en wordt gevierd op een zondag en maandag. Beide dagen worden wel 

afzonderlijk eerste en tweede paasdag of paaszondag en paasmaandag genoemd.  

We hebben christelijke feestdagen zoals bv. het Kerstfeest, Goede Vrijdag en Pasen, Hemelvaart en 

Pinksteren .  Die kunnen we allemaal zien als afzonderlijke dagen met ieder een afzonderlijk thema, 

we kunnen ze ook zien als een weg, een levensweg die je als je er dieper naar kijkt  een 

inwijdingsweg is (ons leven is een Inwijdingsweg).  

Met Kerstmis herdenken en vieren wij de geboorte van Jezus van Nazareth, die voorbestemd was om 

bij zijn volwassenheid het Christuslicht, het Grote Geestelijk Licht te mogen ontvangen en aan de 

aarde door te geven.  

 

         
 

De eerste 30 jaren van zijn leven heeft Hij doorgebracht met zijn familie, is Hij geschoold en heeft Hij 

zijn leringen en zijn lessen gehad, heeft hij lief gehad en vrienden om zich heen verzameld. Toen Hij 

30 jaar geworden was heeft hij zich laten dopen door Johannes de Doper in de rivier de Jordaan. 

 

 
 

Op het moment van de doop ging de hemel open en de aarde begon te trillen en een groot wit licht -

een onvoorstelbaar licht- kwam uit de hemel naar beneden en zo staat geschreven: 

” daar waar Gods energieën de aarde raken, daar beven alle elementen”. En de 

omstanders waren getuigen hoe dit grote licht, dat licht, dat van boven, vanuit alle 

geestelijke werelden, laag voor laag door alle materie heen naar de aarde kwam om zich 

met deze mens -Jezus van Nazareth- te verbinden. En vanaf dat moment heette hij ook 
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Jezus Christus. Dit Licht wordt het Christuslicht genoemd. Zes januari is de dag van de doop in de 

Jordaan, omdat toen dat licht tot hem kwam.  

 

Na de doop in de Jordaan heeft Jezus rondgetrokken in de buurt van Galilea.  In deze 

periode verzamelden  zijn discipelen en anderen zich om hem heen. Ook 

vrouwen,  onder andere zijn moeder Maria, zijn tante Elizabeth en Maria 

Magdalena,  waren steeds bij hem. Hij predikte daar over  liefde, vergeving 

en mededogen. Hij genas de zieken en heeft de doden opgewekt.  

Uit die tijd heeft Hij ons nagelaten: de Bergrede, de Zaligsprekingen en het universele 

gebed  “Het Onze Vader”, wat een ongelofelijke diepe esoterische betekenis heeft. 

Op de leeftijd van 33 jaar ging hij op weg naar Jeruzalem om daar in de tempel het Paasfeest te 

vieren, samen met zijn volgelingen. Hij predikte over het Nieuwe Koninkrijk wat zou komen, het 

Koninkrijk van de Liefde, het Rijk van de Eeuwige Vrede. Zijn volgelingen dachten: hij trekt Jeruzalem 

binnen, nu wordt het wordt feest. Op Palmzondag, een week voor de viering van het Paasfeest ging 

hij naar Jeruzalem. De mensen stonden in rijen langs de weg om hem te begroeten. Maar wat ze 

zagen hadden ze niet verwacht: een eenvoudige man in een eenvoudig kleed, gezeten op een ezel 

kwam Jeruzalem binnen. En dat verbijsterde iedereen. Ze hadden een rijke stoet verwacht, mooie 

kleding en rijke mensen om hem heen, maar neen een ezel en eenvoudig gekleed. Maar toch, de 

menigte die op hem gewacht had legden olijftakken en palmbladeren op de weg en ze zongen:  

“Hosanna gezegend is Hij”.  Ze trokken naar het tempelplein in Jeruzalem naar de tempel aldaar.  

Wat Jezus daar aantrof vervulde hem met ontzetting. Daar werden niet meer de geboden van Mozes 

nageleefd (de Tien Geboden), maar daar werden Gods geboden met voeten getreden, daar werd 

alleen handel gedreven en de rijken werden rijker en de armen steeds armer. En zoals 

geschreven staat heeft hij met een zweep de tempel schoongeranseld en de rekken van 

de duivenverkopers omgetrokken en hij veroordeelde heel scherp de handel en wandel 

die er in Gods huis plaats vond (u begrijpt dat dit een korte samenvatting is van het 

uitgebreide Bijbelverhaal).  

De hogepriesters schrokken daar erg van en beraamden dan ook meteen een plan. Ze zeiden:  

“deze man wordt een gevaar voor ons, deze man moeten we uit de weg ruimen, hoe dan ook. 

Dit kunnen we niet tolereren”.  Ze kochten een van zijn discipelen om.  Ze gaven aan Judas 30 

zilverlingen om Jezus te verraden bij zijn volgende komst naar Jeruzalem.  30 zilverlingen 

staat in de Thora beschreven, is het bedrag dat voor een goedkope knecht in die tijd gegeven 

werd. 30 zilverlingen voor de knecht van God.  

De laatste avond dat Jezus met zijn discipelen bijeen was in de hof van Getsemane, zaten  ze samen 

aan het laatste avondmaal. Jezus zei tot zijn volgelingen: “ik zal niet lang meer in jullie midden zijn”. 

Hij brak het brood en deelde het met de zijnen en zei:    
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“Kijk dit brood is mijn lichaam, eet dit tot mijn gedachtenis” hij dronk de wijn en gaf de 

wijn door en zei: “dit is mijn bloed en drink dit ook tot mijn gedachtenis”.  De discipelen 

zeiden: “dit kan niet waar zijn, wat moeten we zonder u, we zijn nog lang niet klaar, dit is 

onmogelijk”. Jezus sprak rustig: “één van jullie zal mij morgen verraden” en allemaal 

riepen ze: “dat is onmogelijk, wij zijn uw vrienden, uw broeders, wij hebben samen met 

elkaar opgetrokken, niet wij, nooit een van ons”.  

Petrus had het hoogste woord;  Jezus keek hem aan en zei: “voordat de haan drie maal 

gekraaid heeft zul je mij drie maal verraden hebben”.  Petrus was ten diepste bedroefd. Hoe 

kon zijn Jezus, zijn Heer dat  zeggen, dat hij,  Petrus, die zo veel van hem hield dat zou doen. 

En hij zei: “Heer ik zou nog liever mijn eigen leven geven dan u verraden”.  

De nacht brak aan en Jezus vroeg aan drie van zijn trouwste vrienden, die het 

langst bij hem waren om die laatste nacht wakend met hem door te brengen. Ze trokken 

zich terug; Jezus liep bij hen drieën weg om in gebed tot zijn Vader kracht te vragen voor 

de dingen die hem te wachten stonden. Toen hij terug kwam zag hij dat ze alle drie in 

slaap waren gevallen.  

De andere dag trokken ze Jeruzalem binnen en Judas liep op Jezus toe en begroette hem met een 

kus. Dat was het teken dat de soldaten op hem toe kwamen en hem gevangen namen. Ze brachten 

hem ook direct naar zijn verhoorders en de aanklacht was “Godslastering” en “oproer kraaien”, want 

hij had verkondigd dat hij Gods Zoon was. Uiteindelijk is hij daarvoor gekruisigd en ter dood 

gebracht. Maar nu -een paar duizend jaar later- mogen wij weten dat wij allemaal dochters en zonen 

van God zijn.  

De verhoren waren niet al te zachtzinnig. Jezus werd naar Pilatus gebracht  die het 

laatste verhoor moest afnemen. Pilatus vroeg nog een keer: “ben jij de zoon van God?” 

en Jezus beaamde dat. Maar toch werd Pilatus nerveus, hij zag iets bijzonders aan deze 

man. Hij had er moeite mee het oordeel uit te spreken en hij dacht:  “ik wil mijn handen 

in onschuld wassen”. Ik heb nog een gevangene, een moordenaar Barabas en ik breng 

ze beide naar buiten. Ik  zal aan het volk vragen : ”één van beide moet ik vrij laten, wie 

van deze beiden zal ik vrij laten de moordenaar Barabas of Jezus?  Het volk zal zeker kiezen voor 

Jezus”. Maar het volk was opgedraaid, omgekocht door de hogepriesters. Toen ze beide naar buiten 

werden bracht en Pilatus het vroeg, krijste het volk dan ook “Barabas moet vrij”.  We willen Jezus 

kruisigen, hij moet boeten voor wat hij gedaan heeft. En daar begon de kruisweg.  

Op zijn schouders en op zijn rug werd een groot kruis gelegd en hij had een weg te gaan naar een 

heuvel buiten Jeruzalem genaamd Golgotha.  Twee moordenaars zouden gelijk met hem worden 

gekruisigd één aan zijn linker en één aan zijn rechterzijde.  Het kruis was zwaar en wanneer hij dacht 

te struikelen en het niet meer vol te kunnen houden, dan hielden zijn beulen de zweep er nog eens 

over heen.   
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De discipelen hielden zich in de menigte verborgen, verstopt. Een groepje 

mensen zag Petrus er tussen staan en zeiden tot hem: “hé jij hoorde toch ook 

bij hem, bij die groep?’.  Petrus zei: “welnee hoe komt u er bij”. Even later 

hoorde hij de haan kraaien.  Nog even later kwam er een vrouw op hem af en 

zei: “hé u was er ook bij, ik heb u zelf gezien”. Petrus zei: “u moet zich 

vergissen, dat is onmogelijk, ik was er niet bij”. Daarna  hoorde hij de haan 

voor de tweede keer kraaien. Toen ze dichter bij de plek gekomen waren waar de kruisiging zou 

plaats vinden kwam  een groepje soldaten naar Petrus  en zeiden: “jij, jij was ook bij hem, jou hebben 

we gezien, jou moeten we ook gevangen nemen”. Petrus verdedigde zich en zei: “ik heb deze man 

nooit gekend, ik ben er absoluut nooit bij geweest”. De haan kraaide voor de derde keer . Het is de 

moeite waard om die verhalen in de Bijbel eens na te lezen. Hoe ten diepste en hoe lang dit Petrus 

benauwd heeft.  

Op het moment dat ze op Golgotha aangekomen waren, waren het alleen nog de vrouwen 

die de hele kruisweg met hem meegelopen waren.  De vrouwen die ook van het begin af 

aan bij hem gebleven waren:  moeder Maria, zijn tante Elisabeth, de moeder van Jacobus , 

en Maria Magdalena.  

Maria Magdalena die hem heeft liefgehad als mens en die op een bijzondere wijze naast hem heeft 

gestaan. Zij is in de hele geschiedenis ontzettend tekort gedaan,  zij is beschreven als een hoer als 

een overspelige. Als een vrouw die alleen maar de mannen verleidde en alleen maar slechte dingen 

wilde, terwijl inmiddels uit de vondst van de geschriften in 1945 bij Nag Hammadi en vele andere 

geschriften is gebleken, dat zij een hele hoge ingewijde was. Op dit moment zijn er in Spanje nog 

steeds tehuizen voor ongehuwde moeders die de naam Maria Magdalena Tehuizen dragen. Het 

wordt tijd dat deze vrouw ook in onze geschiedschrijving in ere wordt hersteld.  

De vrouwen waren erbij aanwezig, toen Jezus werd vastgenageld aan het kruis. De 

spijkers gingen door zijn handen en voeten en onder luid gehoon werd hem een 

doornenkroon op zijn hoofd gezet. Het  laatste stuk van zijn lijden begon. Aan het kruis 

heeft Jezus zeven woorden gesproken.  

Het eerste luidde     Vader vergeef het hen…., hij keek naar de joelende scheldende en 

honende menigte. …..ze weten niet wat ze doen.  En hij bedoelde niet alleen die groep 

mensen die daar stond, maar hij zag in de toekomst honderden jaren voor zich, waar 

telkens weer opnieuw mensen gekruisigd zouden worden, gemarteld zou worden, 

oorlogen over de aarde zouden woeden en hij bad voor hen die daar stonden maar ook 

voor de toekomstige zielen. 

Het tweede wat hij sprak was        Mij dorst. De beulen dachten dat hij dorst had en om 

drinken vroeg en ze boden hem azijn vermengd met gal aan. Maar hij wilde niet iets te 

drinken hebben, hij dorste er naar al die zielen -gevallen zielen- te mogen redden. Nu, maar 

ook in de toekomst, de verre toekomst.  
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Het derde wat hij sprak was       Mijn God mijn God    waarom hebt Gij mij verlaten.  En daarover is 

ook vaak in de geschiedenis onenigheid geweest. Hij zei dat hij God was of de Zoon van God. Hoe kon 

hij nu denken dat die hem verlaten had?  Maar hij bad tot de Godheid in zichzelf,  tot de Oergeest, 

zijn Geest was wel Goddelijk, maar zijn lichaam was uit de aarde en de materie gemaakt 

zoals het lichaam van alle mensen.   

De doodsstrijd en de pijnen en martelingen moest dat lichaam wel doorstaan. En daar bad 

hij om, om vrede en hulp.  

Het vierde woord wat hij sprak….  hij keek naar zijn moeder onder aan het kruis en naast 

haar stond Johannes. Zoon zie uw moeder zei hij tot Johannes en tot zijn moeder sprak hij 

Zie uw Zoon. En daar bedoelde hij niet zozeer zijn biologische moeder mee maar eigenlijk 

dat hij erg veel van alle mensen op de wereld hield,  dat hij ze zou aanbevelen in de liefde 

en het erbarmen Gods. De moederliefde staat symbool voor Goddelijke liefde en de Zoon 

stond ook symbool voor alle mensenkinderen die ook de liefde en het erbarmen van God zouden 

kunnen bereiken door de leer van Jezus na te leven. 

Het vijfde woord wat hij zei was      Heden zult gij met mij in het Paradijs zijn. Dit sprak hij 

tot de beide mensen die met hem gekruisigd waren. Ze keken hem aan, vol verlangen naar 

een woord, want ze hadden al lang begrepen dat dit geen gewone man was. Jezus bedoelde 

hiermee; wat je ook gedaan hebt en hoe je ook gezondigd hebt, als je spijt en berouw hebt 

zal iedereen in het Paradijs, in de 1e  Lichtwereld aankomen en van daaruit kan er verder 

gewerkt worden.  

Het 6e woord wat hij sprak..    de zon stond op het hoogst aan de hemel en zijn lijden en 

zijn pijnen werden ondragelijk en langzaam begonnen zijn geest en zijn ziel zijn lichaam te 

verlaten. Hij sprak:           Vader in Uw handen beveel ik mijn geest.  

 

Het zevende woord.  Op het moment dat zijn geest en zijn ziel zijn lichaam verlieten 

kwamen de laatste woorden die hij als levende Jezus gesproken heeft.    Het is 

volbracht.  

Naar Israëlische tijdsbepaling was het 3 uur in de middag en het werd aardedonker boven 

Golgotha en ver daar buiten. De hemel brak open en alle elementen begonnen zich te 

roeren, een storm stak op, de mensen werden bang,  ze vluchtten alle kanten uit.  

 

 

Maria Magdalena, heeft samen met de andere vrouwen, die zo van hem gehouden hadden 

dit stervensproces en dit lijden helemaal meebeleefd tot op het moment dat hij niet meer 
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leefde.  Wat moet er in haar en in die anderen zijn omgegaan?  We weten bijna  allemaal wat het is 

om bij een geliefde aan het sterfbed te zitten.  

 

Jozef van Arimathea, een oom van Jezus vroeg aan Pilatus of hij het lichaam van het kruis 

mocht halen. Hij kreeg daar toestemming voor, wat niet  gebruikelijk was, maar omdat 

het heel spoedig Pasen was werd het toegestaan. Hij depte zijn wonden,  haalde schone 

witte linnen doeken en wikkelde hem daarin en legde hem in het graf wat daarvoor in 

gereedheid was gebracht. Een grote steen werd er voor de ingang gerold en de soldaten 

van de hogepriesters, die omgekocht waren, hielden daar de wacht. De discipelen en de vrouwen 

hadden zich overal verspreid op verschillende adressen, want ook zij liepen allemaal gevaar.  

De derde dag na de kruisiging ging Maria Magdalena heel vroeg in de ochtend op weg 

naar het graf. Toe ze daar aankwam trof ze iets bijzonders aan.  Het was de Hemel die 

open ging. Een enorm licht manifesteerde zich. De soldaten die de wacht hielden waren 

als versteend. Maria Magdalena schrok, ze knielde. In dat licht manifesteerde zich een 

prachtige Engel  die zei: “vreest niet Maria Magdalena want Hem -die je hier zoekt, 

Jezus de gekruisigde, zul je hier niet meer vinden. Hij is herrezen -ten derde dage- zoals 

Hij gezegd heeft”.  

Maria Magdalena keek alsmaar naar die grote steen, ze kon het niet bevatten. De Engel 

rolde met zijn pink de grote steen weg en zei: “kijk en aanschouw het graf”. Ze zag dat het 

graf leeg was. De Engel ging op de steen zitten en zei: “ga naar de anderen en vertel wat 

je hier ziet”.  Ze liep terug naar de anderen. Maar het kon allemaal nog niet tot haar 

doordringen, er was ook zoveel gebeurd. Tot plotseling op de weg opnieuw een Licht 

verscheen. En in dat Licht, stralender dan ooit, verscheen Jezus aan haar. En Hij sprak: “Maria 

Magdalena  -  vreest niet, ik heb je toch gezegd dat ik ten derde dage verrijzen zou. Wees niet langer 

bedroefd. Ga naar de anderen. Vertel het eerst aan de vrouwen en dan aan de mannen en breng 

mijn boodschap voort. Zeg het voort zoals ik het jullie geleerd heb”. En net zo plotseling als dat Licht 

en de stralende figuur van Jezus voor haar verschenen was, was het ook weer verdwenen. Opnieuw 

was Maria Magdalena ontzet, want zij begreep dat de man die zij had liefgehad, zo intens had 

liefgehad, geen gewone man  was.  Ze had altijd al gedacht dat het een bijzondere man was, maar op 

dat moment zag ze een stukje Godheid in hem.  

Maria Magdalena spoedde zich met haast terug naar de vrouwen aan wie ze dit vertelde en 

daarna aan de mannen. Thomas, een van de discipelen, kon dit niet geloven. Vandaar het 

gezegde “Ongelovige Thomas!”.  

God heeft zich over de gekruisigde Jezus ontfermd. Hij vertrouwde daar ook op. Met dat geloof heeft 

hij geleefd en met dat geloof is hij gestorven aan het kruis. Dat geloof heeft zich wereldwijd 

verspreid, want “God laat nooit varen de werken zijner handen”.  
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Het heil van God, zoals dat in Israël gestalte heeft gekregen, waaiert uit.  Waar Jezus voor 

heeft geleefd en waarvoor hij is gestorven, heeft nog steeds toekomst, ook voor degenen 

die hem in de steek lieten en hem verloochenden. God heeft zich over de gekruisigde 

ontfermd en in Hem ook over de discipelen, die als broeders faalden, maar allen zijn in 

de vergeving opgenomen.  

Via de vrouwen en de mannen gaat dit verhaal vanuit Israël naar alle volkeren “tot het einde der 

aarde en tot aan de voleinding der wereldtijd, die in den beginne begon”.  

We hoeven niet meer te twijfelen aan de getuigenis van velen, dat Jezus aan hen is 

verschenen. Ook voor rouwenden in onze dagen is het een troostrijke ervaring, 

wanneer een dierbare overledene in dromen, via een visioen of door bemiddeling 

van een medium verschijnt  en iets van zich laat horen.  Zo hebben de verschijningen 

van Jezus de vrouwen en later ook de mannen bemoedigd en kracht gegeven. En dat doet het met 

ons nog steeds  tot op de dag van vandaag.  

Wij mogen weten dat na de fysieke dood het leven en de liefde blijven doorgaan en wij allemaal 

mogen blijven werken aan het nieuwe Jeruzalem. 

Het Rijk van de Eeuwige Vrede dat eens zal komen.  

 

 

Wij wensen alle vrienden van “de Ster”  fijne Paasdagen toe.  
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Contactgegevens:  

 
De Ster, Centrum voor Bewustwording 
P/a Industrieweg 80 
7061 AV Terborg 
Telefoon: 0315-323643 
Internet: www.dester.org  
Email: info@dester.org 
 
Facebook: https://www.facebook.com/opleidingendester  
 
Deze nieuwsbrief ontvangt u omdat uw emailadres bekend en u zich heeft ingeschreven bij Stichting 
de Ster voor periodiek uit te geven Nieuwsbrieven. In het kader van de AVG verzoeken wij u zich uit 
te schrijven, indien u deze email niet meer wenst te ontvangen. Stuurt u dan een email naar: 
info@dester.org met als titel “Uitschrijven”. 
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